Dat gaat naar Den Bosch toe.

Vrijdag 27 september 2024.

Tegen 11 uur verzamelden 34 deelnemende senior-dierenartsen en partners zich bij
kamelenmelkerij Smits in Berlicum.

Voor velen een weer zien met andere reisgenoten en voor enkelen de eerste kennismaking
met de Projectgroep reizen senior-dierenartsen.

Jac en Anja Engel uit s’-Hertogenbosch hadden voor dit lange weekend een mooi,
afwisselend, programma samengesteld.

Tijdens de koffie en thee worden we door de eigenaar Frank Smits geinformeerd over het
kamelenmelkbedrijf. Daarna kregen we een rondleiding over het bedrijf. Frank was tijdens
zijn studie aan de HAS gestart met 3 kamelen, midden in Den Bosch. Het bedrijf heeft nu +/_
100 kamelen in Berlicum. Het is de enige kamelenmelkerij in Europa. Er worden 25 — 30
kamelen gemolken. De merrie kan ongeveer 1 jaar gemolken worden en staat dan weer een
jaar droog. De merrie laat de melk alleen schieten als het veulen erbij is. Ze produceert zo’'n 5
liter melk per dag. Het melken gebeurt in een 8-stands melkstal. In de zomer lopen de
kamelen buiten, gescheiden in een laag en een hoogproductieve groep. In de winter staan ze
op stal.

Uit de vele vragen die aan Frank gesteld werden, bleek de brede interesse van iedereen voor
deze bijzondere diersoort.

Om het bedrijf rendabel te maken zijn er rondleidingen, en is er een winkeltje, een

Na de rondleiding genoten we van een lekkere lunch met soep en broodjes in het restaurant.

We vertrokken daarna naar Den Bosch om in te checken in Golden Tulip hotel Centraal. Door
de ligging centraal in de stad konden we de rest van het weekend alle activiteiten lopend
bereiken.

In de middag bezochten we het Zwanenbroedershuis. Het domicilie van de lllustere Lieve
Vrouwe Broederschap. Eerst kregen we daar d.m.v. een film een introductie in de
Broederschap. In 1318 werd die opgericht door geestelijken ter verering van Maria. Later
mochten ook niet-geestelijken lid worden. Zo is ook Jheronimus Bosch lid geweest. Evenals
Prins Willem van Oranje. Na de verovering van Den Bosch door Prins Frederik Hendrik
veranderden de statuten: voortaan (tot heden) waren er 18 katholieke en 18 protestante
broeders. De doelstelling werd het bevorderen van de eenheid onder Christenen.



Tijdens de rondgang door de prachtige zalen van het Zwanenbroedershuis konden we antieke
voorwerpen bewonderen, zoals drinkkannen, serviesgoed en meubilair. Een topstuk was een,
door Pierre Cuijpers ontworpen, verguld zilveren dekselbokaal die in 1904 was geschonken
door Koningin Wilhelmina.

Na de rondleiding hadden we tijd over voor het diner. Een aantal ging terug naar het hotel,
anderen gingen nog wat drinken in een café in de stad.

In een aparte zaal in het hotel kregen we een heerlijk diner. Na het diner vertrokken de
meesten naar hun kamer.



Zaterdag 28 september.

Tussen 8 en 9 uur ontmoetten we weer iedereen in de keldergewelven van het hotel voor het
ontbijtbuffet. De keuze was reuze en velen zullen uitgebreider ontbeten hebben dan thuis.
Vanaf 9:15 uur liepen we door de regen naar het Jheronimus Bosch Art Center in de
voormalige Jacobuskerk. We werden ontvangen met koffie/ thee en een Bossche Bol.
Jheronimus Bosch is de beroemde kunstschilder van Den Bosch uit de Middeleeuwen. Het
Art Center herbergt een permanente tentoonstelling over het leven en werk van Jheronimus
Bosch. Er hangen geen schilderijen van Jheronimus Bosch, maar wel perfecte foto’s van veel
van zijn werken. De echte schilderijen hangen in musea over de hele wereld. De bekendste
schilderijen zijn drieluiken: “De Hooiwagen”, “Het Laatste Oordeel” en “De Tuin Der Lusten”.
Een gids gaf een toelichting over “De Tuin der Lusten”.

In het Art Center kon met een lift omhoog worden “geklommen”. Bovenin was een prachtig
uitzicht over de stad.




Voor de lunch werden we door Jac en Anja naar “De raadskelder” geleid, onder het stadhuis
van Den Bosch. In het drukke restaurant kregen we heerlijke pompoensoep en luxe belegde
broodjes.

Daarna werd de groep in tweeén gedeeld. Eén groep ging de St. Jan bezichtigen en de
anderen kreeg een rondvaart door de stad over de Binnen-Dieze. De rondvaart in een open
boot stond onder leiding van de uitstekende ervaren gids Jac Engel. Jacis lid van de Kring
Vrienden van s’-Hertogenbosch. Op een interactieve man ler vertelde Jac tijdens de tocht
trots over zijn Den Bosch, de geschiedenis en de bezienswaardigheden. O.a. de verovering
van Den Bosch in 1629 door Prins Frederik Hendrik kwam aan bod. Jac wees op de bijzondere
ligging tussen moerasgebieden en de instelling van 3 natuurgebieden als waterbuffer.
Bijzondere gebouwen die langs de Binnen-Dieze te zien waren, zijn o0.a. het
Marienbrugklooster en de Kruisherenkerk.
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Halverwege de middag wisselden de groepen.

De bezichtiging van de St. Jan begon met het bekijken van de buitenkant. De gids wees op
het verschil in bouwstijl tussen de toren in Romaanse stijl, en de rest van de kerk in Gotische
stijl. En ze wees op de nieuwe engelfiguur, onlangs geplaatst tijdens de restauratie: hij/zij is
gekleed in spijkerbroek en houdt een mobieltje aan het oor.

De kerk is een katholieke kerk. Van 1629 — 1810 was die protestants. De kerk is een
kathedraal: de bisschop is de priester van deze kerk. Na Pauselijke erkenning is de kerk een
basiliek. In de kerk is een bijzonder doopvont te zien. De Mariaverering is nog steeds
belangrijk, getuige de drukbezochte Mariakapel. Het altaar is in 1985 gewijd door de Paus,
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Na de rondleiding wees de gids ons de weg terug naar het hotel. Ook het diner was deze
avond prima verzorgd.

Tijdens het diner werd door Tine stil gestaan bij het afscheid Frans Sluijters. Vele jaren heeft
hij zich ingezet voor de groep Senior-dierenartsen. Als dank kreeg hij een boek met foto’s van
alle reizen die hij mee georganiseerd had. En hij ontving een luid applaus van alle
deelnemers.

Daarna werden Jac en Anja Engel bedankt voor hun aandeel in de organisatie, met de
Absyrtus CD.

Na het diner vertrokken de meesten naar hun kamer, terwijl anderen nog wat langer bleven
zitten om nog wat te drinken en herinneringen op te halen.

Zondag 29 september.

Na weer een prima ontbijt liepen we met z'n allen naar museum “Het Kruithuis”. In het
restaurant werden we ontvangen met koffie/thee en kruidkoek. Een gids vertelde over de
bouw van het Kruithuis als veilige opslag van munitie buiten de stad. De rondgang door het
museum begint met een maquette en animatie van de stelling Vught van s’-Hertogenbosch
en de belegering door Prins Frederik Hendrik in 1629. Verder is er veel informatie over de
stad en zijn bewoners rond 1629. Boven in het museum gaat het verder over Den Bosch als
frontstad en zijn plaats in de Zuidwaterlinie.

Liefhebbers konden daarna met Jac over de naastliggende citadel gaan.

Daarna keerden we terug naar hotel Centraal, waar de lunch klaarstond, die bestond uit een
lekker kopje soep en een uitgebreid buffet.

Tine bedankte Jac en Anja nogmaals voor de organisatie van een geslaagd en gezellig
weekend. En ook Frans werd nog eens bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Hierop keerde iedereen (hopelijk) tevreden terug naar huis.

Wim Oosse



